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Want wat is de verwachting des huichelaars, als hij zal gierig geweest zijn, wanneer God zijn ziel zal uittrekken?
Zal God zijn geroep horen, als benauwdheid over hem komt? Zal hij zich verlustigen in de Almachtige? Zal hij God

aanroepen te aller tijd? Job 27:8—10

Velen van Gods volk worden somtijds gekweld door hun huichelarij, en somtijds kunnen zij zichzelf
beschouwen als de grootste huichelaars, die er zijn. Maar zo gij door die argwaan, die twijfeling en vrees
wordt gekweld, beschouw dan deze twee grondtrekken als van geestelijke aard. Spreek niet over uw hoop;
zij kan een „spinneweb” zijn. Roem niet op uw gaven; zij kunnen geheel in het vlees zijn. Verhef u niet op de
goede mening der mensen; zij kunnen zich in u bedrogen hebben. Maar zie of gij door Gods genade deze
twee toetsstenen in uw ziel kunt gevoelen, als waren zij daarin door zijn hand gegrift. Is dit zo, dan zijt gij
geen huichelaar; God zelf heeft u door zijn dienstknecht Job van die beschuldiging vrijgesproken. Hebt gij u
dan ooit „in de Almachtige verlustigd?” Het is een ernstige vraag. Ging uw hart en uw ziel ooit uit naar de
levende God? Vloeiden liefde en dankbaarheid ooit uit uw boezem in de boezem des Heeren ? Was het u
ooit als kondt gij Hem met de armen des geloofs omvatten, en in zijn omhelzing leven en sterven? Zo uw
ziel ooit zo iets heeft ondervonden, zijt gij geen huichelaar. Als gij iemand zijt, die ten allen tijde God
aanroept, zijt gij geen huichelaar. Ik spreek niet van uw dagelijkse gebeden, of andere dagelijkse
godsdienstige verrichtingen; want ik geloof, dat dikwijls meer van Gods Geest, en meer verlangen naar en
verheuging in Hem is, in uw dagelijkse godsdienstige verrichtingen, dan in die, waarin de huichelaar
behagen schept. Ik wil zeggen: is er een zucht, een kreet bij nacht, zowel als bij dag; een uitstorting nu en
dan van het verslagen hart in de boezem van God ? Dit is een toets, een merkteken, dat geen huichelaar ooit
gehad heeft of ooit kan hebben.

Ik zal, door ijvervuur aan ’t blaken,
o Heer, bij ’t scheem’rend morgenlicht

mij stellen voor uw aangezicht,
oprechte boezemzuchten slaken

en biddend waken.

Ps. 5:3
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