7 JANUARI - LEER MIJ UW PADEN



Leid mij in Uw waarheid en leer mij. Psalm 25:5

Als iemand binnen het klankbereik van de waarheid is gekomen, en haar kracht voor hem voelbaar wordt,
grijpt hij haar onmiddellijk aan als iets dat bruikbaar is in zijn situatie. Het is voedsel waar hij geestelijk naar
verlangt, en de stem van God komt er zo duidelijk in uit, dat voorheen onbekende gevoelens in zijn hart
komen. De Heere werkt soms heel sterk op deze wijze. lemand kan jarenlang naar dwalingen hebben
geluisterd. Telkens ging hij ermee in strijd vanuit zijn innerlijke afkeer ervan, en toch durfde hij ze bijna niet
te laten varen uit angst dat het een misstap zou zijn. Maar breng deze persoon in Gods voorzienigheid
binnen het klankbereik van de waarheid, of plaats hem in een situatie waarin hij moet omgaan met mensen
die van de waarheid houden, en meteen omhelst hij haar. Op deze wijze, of soms door boeken van
waarheidlievende mensen te lezen, wordt een licht in zijn ziel geworpen waardoor hij de waarheid ziet, en
de dwaling die hij voordien niet zag, gaat zijn ziel tegenstaan.

De hele tijd stond hij onder goddelijk onderricht zonder het te weten, maar nu omhelst hij de waarheid, die
niet alleen past bij zijn behoeften, en waar zijn hart zich echt mee wil voeden, maar die God verheerlijkt. Ik
weet dit uit ervaring, omdat toen het de Heere beliefde eeuwige dingen krachtig en duidelijk op mijn
geweten te leggen, er bijna meteen een neiging tot Gods waarheid ontstond, en een verlangen haar te
kennen en ervan te genieten. Een ziel kan maanden- of jarenlang verstrengeld zijn in allerlei dwalingen en
verwarringen, terwijl erachter toch een neiging en een verlangen naar Gods waarheid aanwezig is. Dus daar
waar God leven in de ziel heeft geplant, zal een behoefte aan het licht ontstaan, al komt dat licht slechts
door een kier binnen. Dit zal in de loop van de tijd tot grotere openbaringen van de waarheid leiden,
hetgeen de ziel naar het paleis van de Koning zal voeren. Zij zal dan geen vreemdeling zijn die buiten het
terrein rondloopt en door de parkomheining gluurt, maar als een kind dat thuis in de tuin speelt en naar
believen kamers in- en uitloopt.

Lezen: Psalm 119:161-176







