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6 SEPTEMBER - LEREN WAT NUT IS
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Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is. Die u leidt op
de weg die gij gaan moet. Jesaja 48:17

Als wat ons geleerd wordt van nut is, wordt Jezus dierbaar voor onze ziel. Als het God behaagt de Heere
Jezus Christus enigermate aan ons te openbaren, en we krijgen glimpen van Zijn Persoon, heerlijkheid,
bloed, gehoorzaamheid, lijden en liefde, zal dit Hem uit- zonderlijk dierbaar voor onze ziel maken. Als Hij
dan uitzonderlijk dierbaar voor onze ziel wordt, kunnen we zeggen dat wat Hij leert ons van nut is. ‘U dan,
die gelooft, is Hij dierbaar.’ ‘Een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot
Mij.’ Maar als onze belijdenis van Jezus Christus daarentegen nooit zalige gevoelens in ons hart
teweegbrengt; als we slechts leerstellige kennis van Jezus hebben, en geen openbaring van Hem aan onze
ziel door de werking van de Geest, dan koesteren wij geen bewondering voor Hem, kennen we geen
aanbidding van Hem, geen liefde voor Hem, scheppen wij geen behagen in Hem — we zien Christus slechts
naar het woord, naar Zijn naam, we zien Hem in het Woord Gods, maar niet door het oog van een levend
geloof. Als we dit slechts leren en belijden, is het niet van God - want het is ons niet van nut. Als we van
God geleerd zijn, en de lessen zijn ons van nut, verkrijgen we er een geestelijke instelling door. Als de Heere
Jezus Christus ooit enigermate dierbaar wordt voor onze ziel, krijgen wij hierdoor een geestelijke instelling,
onze aandoeningen worden boven alle aardse dingen uitgetild naar de hemel, en dan gehecht aan Jezus Die
aan de rechterhand van God zit. Dan willen we niets anders dan gemeenschap met God hebben, en leven tot
Zijn eer. Maar als we daarentegen door de glimpen van Jezus die we krijgen of beweren te krijgen, alleen
maar meer gehecht raken aan het vlees, als de geest van de wereld alleen maar wordt versterkt in ons hart,
en een afgodische gehechtheid aan de tijdelijke en zintuiglijke dingen wordt bevorderd, dan kunnen we
zeggen dat deze glimpen van Christus niet van God zijn, omdat ze ons niet van nut zijn.

Lezen: 1 Petrus 2:1-10
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