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Die overwint, IK zal hem geven te eten van het Manna, dat verborgen is. Openbaringen 2:17

Hoe dikwijls is Gods Woord een verzegeld boek voor u; hoe vaak hoort gij van de kansel de meest
bemoedigende predikatie, en toch wordt gij er niet door bemoedigd; hoe vaak hoort gij u Christus
voorstellen in zijn Persoon, zijn bloed en zijn rechtvaardigmaking, en gij gaat heen zoals gij gekomen zijt,
zonder enige merkbare verlichting. Wat is daarvan de reden? Omdat gij overwonnen zijt. Ongeloof, slavernij,
duisternis, ongevoeligheid drukken op uw geest, en dit alles weerhoudt u door het Manna gevoed te
worden. Maar somtijds komt er een woord van genade over al die heuvelen en bergen van ongeloof,
slavernij, twijfel en vrees heen, en als dit woord in uw hart valt, heft gij de kreet der overwinning aan over al
uw vijanden en al uw vrees. Dan opent zich Gods Woord in al zijn liefelijkheid en zaligheid. De Heere des
huizes brengt het verborgen Manna te voorschijn, en het Woord van God wordt liefelijk en kostelijk gemaakt
voor de ziel. Somtijds leest gij Gods Woord als een droge en dorre taak, om uw geweten te bevredigen.
Wanneer is dat? Wanneer gij verzonken zijt in ongeloof en slavernij. Maar op andere tijden wordt Gods
Woord met genot gelezen, en uw hart verheugt en verblijdt zich. Dat is als gij het kunt geloven; en alzo
verandert het geloof Gods Woord in Manna. Maar zo gij dor zijt, dan is Gods Woord ook dor; zijt gij dodig,
dan is het Woord ook dodig; zijt gij koel en zonder leven, dan is het Woord ook zo. Maar wanneer het toneel
verandert, wanneer de wolken worden verstrooid, dan ziet gij licht in Gods licht; dan is het een gezegende
Bijbel, een kostbaar boek, vol schone beloften en bemoedigende uitnodigingen. Op deze wijze wordt het
Manna gegeven aan hem, die overwint.

Welzalig zij, die naar zijn reine leer
In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen,
die Sions Vorst erkennen voor hun Heer;
welzalig zij, die vast op Hem betrouwen!

Ps. 2:7







