23 JULI - BEVINDING




Evenwel is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde. Psalm 74:12

Verlossingen zijn de belangrijke bewijzen waarnaar we moeten kijken. Geen andere bewijzen zullen een
behoeftige, naakte ziel tevreden stellen, en een wijs mens zal voornamelijk naar die bewijzen kijken als hij
anderen inschat. Hij zal beslist niet voorbijgaan aan het gezucht van de gevangene en zal er ook niet
lichtvaardig over denken, maar hij zal het losmaken van de ketenen van de geboeide gevangene beter
bewijs vinden dan het feit dat hij in de gevangenis zit. En ook al vinden sommigen dat de diepgaandste
prediking degene is die voornamelijk over de zonde gaat, twijfel ik er in het geheel niet aan dat die
prediking het scherpst is, en tegelijk het meest stichtend, die vooral over verlossingen gaat. Dit is wel heel
iets anders dan de oppervlakkige, droge dienst waarin geruststelling en troost worden

gepredikt. Verlossingen brengen rechtszaken, verdriet en verlokkingen met zich mee. Moeilijkheden en
verlossingen zijn de schalen van een weegschaal: als de ene boven is, is de andere beneden.

Maar degenen die alleen van duisternis en ongeloof willen horen, hebben geen weegschaal, maar een
schaal die is losgemaakt van de waagbalk. Degenen die alleen van geruststellingen willen horen, hebben de
andere schaal, die ook van de waagbalk is gehaald. Ze zijn dieven en bedriegende wegers, die de schaal
hebben gestolen en de waagbalk achter hebben gelaten. En omdat ze medeplichtigen zijn aan de diefstal,
heeft de ene dief de ene schaal weggenomen, en zijn medeplichtige de andere. Een eerlijk mens behoudt de
waagbalk en laat de schalen eraan hangen, en hij zet degenen die lichtvaardig zijn en niet zijn verleid op de
schaal van beproevingen. Ze brengen hem totaal niet in beweging; ze worden te licht bevonden. Dan zet hij
de treurigen in de schaal van verlossingen. De balk trilt, maar beweegt niet. Het is wereldse smart die dood
aanricht. Zij zijn ook te licht bevonden. Maar een levende ziel die is verlokt, zal ooit de ene schaal doen
zakken, en een levende ziel die is verlost, zal een andere keer de andere schaal doen zakken, en zo in elk
zijn volle gewicht hebben.
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