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Niemand dan roeme op mensen; want alles is uwe. Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cephas, hetzij de wereld,
hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen; zij zijn alle uwe. Doch gij zijt Christus,
en Christus is Gods. 1 Korinthe 3:21, 22, 23

Wat er ook in de hemel zij, wat er ook op aarde zij, dat uw geestelijk goed kan zijn, alles is het uwe, zo gij
een erfgenaam Gods en een mede-erfgenaam van Christus zijt. Het zilver en het goud en het vee op duizend
bergen zijn alle van Christus, omdat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Welke uw tijdelijke
behoeften mogen zijn, Hij kan ze vervullen, omdat Hij is zowel de Koning der aarde als de Koning des
hemels. Welke vijanden gij moogt hebben, Hij kan ze verslaan; welke rampen u mogen drukken, Hij is in
staat ze weg te nemen; welke zorgen u omringen, Hij is in staat u onder deze te troosten. Alle dingen dezes
tijds, alle dingen der eeuwigheid, in deze wereld en in de toekomende, zijn alle aan uw zijde, die
erfgenamen zijt van God en mede-erfgenamen van Christus. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid
tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen, uw oordeel grond’loos. Gij behoedt en zegent mens en
beest en doet uw hulp nooit vrucht’loos vergen.

Uw goedheid, Heer, is hemelhoog,
uw waarheid tot de wolkenboog,
uw recht is als Gods bergen,
uw oordeel grond’loos. Gij behoedt
en zegent mens en beest en doet
uw hulp nooit vrucht’loos vergen.
Hoe groot is uw goedgunstigheid,
hoe zijn uw vleug’len uitgebreid!
Hier wordt de rust geschonken,
hier 't vette van uw huis gesmaakt.
Een volle beek van wellust maakt
hier elk in liefde dronken.

Ps. 36:2







