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En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent, dan die hem ontvangt. Openbaring 2:17

Soms kan uw ziel zich in droeve duisternis bevinden. U gaat naar de troon der genade; u smeekt bij de
Heere; u vraagt Hem iets tot u te zeggen. Maar er komt geen antwoord, geen openbaring, geen zoet
gefluister, geen openbaring van Jezus aan uw ziel. U bent er slechter aan toe als u weggaat dan toen u
kwam. Of, u wordt tot een zonde verleid; een strik is voor uw voeten gezet; een belegering houdt u in zijn
greep; u bent verscheurd door schuldgevoel en verontrust in uw geest. ‘ O ellendig mens die ik ben! ’ roept u
voortdurend uit. Maar u kunt de strik niet losmaken, kunt uw eigen ziel niet bevrijden, kunt de belegering
niet doorbreken die zo krachtig in uw zinnelijke geest werkzaam is. Onder deze gevoelens ontvangt u geen
gemeenschap met God, geen zoet getuigenis, geen antwoord op het gebed, geen goddelijk licht noch
verlossing, niets om u te sterken, niets om u te troosten, niets om uw ziel te bemoedigen; duisternis, schuld,
dienstbaarheid grijpen u en duwen u naar beneden de diepe en donkere kerker in. Welnu, in deze tijd is er
geen nieuwe naam. Als u bidt, gaat dit met gezucht en gekreun gepaard; als u leest, vindt u alleen maar
zaken die u veroordelen; als u luistert, hecht uw geweten zich aan alles waarin huichelende belijders
worden beschreven, maar u kunt niets aannemen dat de zwakke handen kan versterken en de wankele
knieën kan verstevigen. In deze tijd is er de oude zonde, een beschuldigend schuldig geweten, een
verontruste geest, een verlokkende duivel, maar helaas, geen ‘witte steen’, geen ‘nieuwe naam’. Maar na
enige tijd, als de Heere u, een wenende zondaar, naar het kruis leidt, u als een arme schuldige misdager
overeind helpt, en dan in uw ziel redding bekend maakt door middel van het bloed van het Lam, en
hetWoord van Zijn getuigenis met kracht aan uw hart begint toe te passen, dan wordt, zodra de ‘witte steen’
wordt gegeven, ook de ‘nieuwe naam’ gegeven, ‘die niemand kent dan degene die hem ontvangt.’ Er volgen
nieuwe gewaarwordingen, nieuwe gevoelens, nieuwe keuzes, nieuwe gedachten, nieuwe verlangens, en
alles wordt nieuw gemaakt in de ziel van een mens.

Lezen: Jesaja 62
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