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Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de
reiniging des vleses; hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw consciéntie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Hebreeén
9:13,14

Wat een grote genade is het, een consciéntie te hebben, die enigermate gereinigd is van dode werken om de
levende God te dienen; een vrije toegang te hebben tot Zijn gezegende majesteit, enige blijdschap te
beleven om voor Hem te wandelen; enig ontslag van twijfel en vrees te hebben, enige wegneming van die
oefeningen, die de geest beproeven en dikwijls zware lasten op de ziel brengen. Na al onze omzwervingen
moeten wij evenwel altijd tot dezelfde plaats komen; na al onze afwijkingen moeten wij bij vernieuwing tot
dezelfde plaats gebracht worden, waar de schuld wordt weggenomen, genade uitgeroepen en vrede
geopenbaard. Want is het niet alzo, dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden? Waar Hij een
eeuwige verzoening voor ons heeft aangebracht, verliest Zijn bloed nooit zijn kracht, maar zal te allen tijde
de consciéntie van ieder belast en beladen lid van Zijn verborgen lichaam reinigen, zo lang de consciénties
derzulken de reiniging van node hebben, totdat Hij al Zijn verlosten zonder vlek zal voorstellen voor Zijn
heerlijkheid in ongekende vreugde.







