11 SEPTEMBER - LEREN WAT NUT IS



Alzo zegt de Heere, uw Verlosser, de Heilige Israels; Ik ben de Heere, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op
de weg die gij gaan moet. Jesaja48:17

Er is een manier om in de weg van de voorzienigheid te wandelen; en het is de Heere, en alleen de Heere,
Die ons kan leiden op de weg die we moeten volgen in tijdelijk zaken. Maar hoe kunnen we weten of het
een weg is die we moeten gaan, of een weg die we niet moeten gaan? Stel, u kunt uw zaak in een betere
buurt vestigen; of hem uitbreiden; of uw maatschappelijke positie veranderen; of een betrekking aannemen;
of een gelegenheid aangrijpen die gunstig voor uw belangen lijkt. Welnu, hoe kunt u weten of dit een weg
is die u moet gaan, of juist niet? Wat zegt het geweten? Is het een juiste weg om te gaan? Zal ik mijn ziel
aan verzoeking blootstellen door die weg te gaan? Zal ik tegen God zondigen? Zal ik Hem tegenstaan? Zal ik
een bekend kwaad begaan? Zal ik mezelf in een situatie brengen waarin de verzoeking te sterk voor me zal
zijn? Zal ik de Heere Zijn aangezicht voor mij doen verbergen? Zal ik Zijn beteugelende hand over me
brengen? Zal ik niets dan doornstruiken en doornen vinden? Het kan een heel prettige weg lijken, een heel
aangename weg voor het vlees, net wat een werelds persoon graag wil, maar het kan precies zo’n weg zijn
die een kind van God niet durft te nemen. Als we nu bereid zijn ons door God te laten leiden op de weg die
we moeten gaan, en niet onze eigen weg verkiezen te gaan, zal Hij ervoor zorgen dat Hij ons naar de juiste
weg leidt. De Heere verwerpt al onze kromme wegen tot ons nut, hoewel dat ons spijt en verdriet doet, en
we eronder lijden. Het is genade dat de Heere al onze wegen afwijst, ofschoon het ons veel pijn en verdriet
doet. Maar toch, hoe veel beter, hoe veel verstandiger en hoe veel veiliger is het om een door God
goedgekeurde weg te bewandelen, dan een door God afgekeurde weg; een rechte weg te bewandelen in
plaats van een kromme; een oprechte weg in plaats van een onbetrouwbare weg; in de vreze Gods te
wandelen en niet overeenkomstig de begeerten en verlangens van onze gevallen natuur. Maar, het is een
weldaad, dat als we kinderen van God zijn, Hij ons op de weg zal leiden die we moeten gaan.
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